cLljl^jO 

cLiaül 


İslam Devleti Himmet Ofisi 


■■i 


İslam'ın Cahiliye Ehline 

Muhalefet Ettiği jf 

EN MÜHİM 
MESELELER 







^Ş3 k 


Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab 





J 


V 


^ a II II aLİ I ) 


% 


t 



J 



V- 


İslam’ın Cahiliye Ehline Muhalefet Ettiği 

EN MÜHİM MESELELER 


Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab 



Vefat: 1206 H. 


% 


t 



Mukaddime 


Hamd Allah’a, salat ve selam onun Resulüne, ehline, sahabesine ve onu dost edinenlerin üzerine olsun. 
Bundan sonra; 

Peygamber ff§ gönderilmeden önceki ilk cahiliye örneklerinin çoğu, günümüzde de aynen devam etmektedir. Günümüz cahiliye ehlinin çoğu, geçmiş cahiliye ehlinin özelliklerini üzerinde taşımaktadır. 
Hatta bazı konularda daha da aşırıya giderek daha çirkin ve daha kötü oldular. 

Küfrü, bidati ve rezilliği yayıp tevhid, sünnet ve fazilet ehliyle savaşan Arap tağutlarmm gölgesi altında; ateşin kuru otları sardığı gibi cahiliye özellikleri de günümüz insanlarını sarmış durumdadır. Bundan ötürü her Müslümanm cahiliye özeliklerini bilmesi, sakınması, cahiliye ve ehliden uzak durması gerekir. 

Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab 1 bu konunun büyük faydaya sahip en önemli meselelerini bir risalede topladı. İlim ehli arasında “Mesailu’l 

1 Müceddid imam, Muhammed bin Abdulvehhab bin Süleyman 
bin Ali Et Temimi En Necdidir. Hicri 1115 senesinde şuan Riyad’m kuzeyinde bulunan Uyeyne şehrinde doğmuştur. 
Hicri 1206 senesinde vefat etmiştir. 


Cahiliye” olarak şöhret kazandı. Her Müslümanm bunu okumaya ve onunla amel etmeye layık olan bir eserdir. Allah H bu risalenin birkaç nüshasına ulaştıktan sonra bunu tahkik etmeyi ve açıklamaya ihtiyaç duyulan yerlere talik yapmayı bize nasip etti. Allah’tan H dileğimiz; bu risalenin sahibine merhamet etmesi, bunun yayılmasında payı olanların amellerini kabul etmesi ve Müslümanlara faydalı kılmasıdır. 


Himmet Ofisi 
İslam Devleti, 1437 h. 


Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab Jfe şöyle demiştir: 

“Bu risalede zikredeceğimiz özellikler, Ehli Kitap, ümmiler ve cahiliye devri halkına ait olan özellikler olup Resulullah f§| bu özelliklerin tümünde onlara muhalefet etmiştir. Dolayısıyla bahsedilen özellikleri her Müslümanm bilmesi gerekir. 

Zıt kendi zıddınm güzelliğini ortaya çıkarır. 

Eşyalar zıtlarıyla açığa çıkar. 

Cahiliye devrinin özelliklerinin en önemlisi ve en tehlikelisi Resulullah’m f§| getirmiş olduklarına karşı kalpte imanın bulunmamasıdır. Eğer kişinin kalbindeki bu imanın bulunmayışına bir de cahiliye halkının sahip olduğu özellikler de eklenirse Allah’ın H bildirmiş olduğu hüsran gerçekleşmiş olur: 

“Batıla inanıp Allah’ı inkar edenler var ya! İşte ziyana uğrayacaklar onlardır.” [Ankebut, 52]” 



CAHİLİYE TOPLUMUNUN ÖZELLİKLERİ 

1-Onlar, Allah katında şefaatlerini umdukları salih kimseleri, ibadetlerinde ve dualarında Allah’a ortak koşarlar. Allah’ın ve salih kimselerin bundan hoşnut olacağını zannederler. Oysa Allah % şöyle buyurmaktadır: 

“Onlar, Allah’ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve ‘Bunlar, Allah katında bizim şefaatçilerimizdir’ diyorlar.” 

[Yunus, 18] 

“Allah’ı bırakıp kendilerine birtakım dostlar edinenler ‘Onlara, sadece bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz’ derler.” 

[Zümer, 3] 

Bu, Resulullah’m i§ onlara muhalefet ettiği en büyük meselelerdendir. Resulullah H ihlası (ibadeti Allah’a has kılmayı) getirmiş, bunun Allah’ın dini olduğunu ve Allah H bütün peygamberleri bununla gönderdiğini insanlara haber vermiştir. Ayrıca, yalnızca Allah için yapılan ibadetlerin dışında hiçbir amelin kabul edilmeyeceğini, müşriklerin 


CAHİLİYE TOPLUMUNUN ÖZELLİKLERİ 

yaptıklarım onaylayan kimselere cennetin haram kılındığını ve varış yerlerinin cehennem olacağını da bildirmiştir. 

İşte bu özellik sebebiyle insanlar Müslüman ve kafir olarak iki sınıfa ayrılmış, her iki grup arasında düşmanlık meydana gelmiş ve cihad üzerimize farz kılınmıştır. Bu hususta Allah H şöyle buyurmaktadır: 

“Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın!” [Enfal, 39] 

2-Cahiliye toplumunun fertleri dinleri hususunda gruplara ayrılmışlardır. Allah % bu hususta şöyle buyurmaktadır: 

“Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan olmayın! Onlardan her fırka kendilerinde olan ile övünmektedir.” [Rum, 32] 

Yine onlar, sahip oldukları dünyalık sebebiyle de fırkalara ayrılmışlar ve her fırka, üzerinde olduğu yolun hak olduğuna inanmıştır. Allah H dinde birlik ve beraberliği emretmiş ve şöyle buyurmuştur: 

“Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh’a tavsiye ettiğimizi, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi Allah size de şeriat kıldı.” [Şura, 13] 

“Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var 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ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur.” [Enam, 159] 

Ayrıca Allah H onlara benzememizi yasaklayarak şöyle buyurmuştur: 

“Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın!” [Al-i İmran, 105] 

Ve bizim dinde fırkalara ayrılmamızı da yasaklayarak şöyle buyurmaktadır: 

“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın!” [Al-i İmran, 103] 

3-Cahibye toplumunun bir diğer özelliği de emir sahiplerine itaatsizliği ve boyun eğmemeyi fazilet saymalarıdır. İşitip itaat etmeyi, gurur kırıcı ve küçük düşürücü bir şey olarak görürler. 

Resulullah f§| onlara bu hususta da muhalefet etmiş ve idarecilerin zulmüne maruz kalındığında sabırlı olmayı emretmiştir. Yine onları dinlemeyi, itaat etmeyi ve onlara nasihatte bulunmayı da emretmiştir. Hatta bunun üzerinde oldukça durmuş ve konuyu kararlı bir biçimde defalarca tekrarlamıştır. 

Buraya kadar zikretmiş olduğumuz cahibye toplumuna ait 3 özellik, Resulullah’tan i§ rivayet edilen sahih bir hadiste bir arada zikredilmiştir. 
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CAHİLİYE TOPLUMUNUN ÖZELLİKLERİ 

Resulullah f§| şöyle buyurmuştur: 

“Allah sizin için şu üç şeyden razı olur: Yalnızca O’na ibadet edip hiçbir şeyi ortak koşmamak, Allah’ın ipine hep birlikte sarılıp fırkalara ayrılmamak ve Allah’ın sizin üzerinize idareci 
tayin ettiği kimselere nasihatte bulunmak .” 2 

İnsanoğlunun din ve dünya işleri hususundaki bozukluklar, ancak bu üç özelliğin veya herhangi birinin ihlal edilmesinden kaynaklanır. 

4-Hiç şüphesiz cahiliye toplumunun dinlerinin en büyük kaidesi taklitçiliktir. Taklitçilik, evvelinden sonuna kadar tüm kafir toplumlarm en büyük kurallarından biridir. 

Allah IH bu hususta şöyle buyurmuştur: 

“Senden önce de hangi memlekete uyarıcı göndermişsek oranın şımarık varlıklıları ‘Doğrusu babalarımızı bir din üzerinde bulduk. 
Biz de onların izlerini izlemekteyiz’ dediler.” 

[Zuhruf, 23] 

Ve şöyle buyurmuştur: 

“Onlara ‘Allah’ın indirdiğine uyun’ denildiğinde ‘Hayır! Biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız’ derler. Şeytan onları (babalarını) cehennem 

2 Muttefekun Aleyh. 
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azabına çağırıyor idiyse de mi onlara uyacaklar?” 

[Lokman, 21] 

Allah Resulü f§| bu konuda onlara şu ayetlerle geldi. 
Allah H| şöyle buyuruyor: 

“(Ey Muhammedi) De ki: c Ben size ancak bir tek şeyi, Allah için ikişer ikişer, teker teker kalkıp düşünmenizi öğütlüyorum. Arkadaşınız Muhammed’de hiçbir delilik yoktur. O, şiddetli bir azaptan önce sizin için ancak bir uyarıcıdır.’ ” [Sebe, 46] 

Ve şöyle buyuruyor: 

“Rabbinizden size indirilene (Kur’an’a) uyun! O’nu bırakıp da başka dostların peşinden gitmeyin! Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.” [Araf, 3] 

5-Cahibye toplumunun en büyük kurallarından birisi de, çoğunluğa kapılmalarıdır. Bir şeyin doğruluğu hakkında çoğunluğu delil getirirler. 
Ve yine bu kimseler, bir şeyin yanlış olduğunu ispatlamak için o şeyin garipliğini ve tabilerinin sayı olarak az olmasını kendilerine delil kabul ederler. 

Allah Resulü f§| bunun zıddını onlara getirdi ve Allah % onların bu iddialarını redderek bunu Kur’an’da 
pek çok yerde açıklığa kavuşturmaktadır. 3 

3 Nitekim Allah U şöyle buyuruyor: “Eğer yeryüzündekilerin 
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CAHİLİYE TOPLUMUNUN ÖZELLİKLERİ 

6- Cahiliye toplumu, kendi yaptıklarına delil olarak atalarının yaptığı işleri öne sürerler. 

Allah IH şöyle buyurmaktadır: 

“Firavun: ‘Öyle ise bizden önceki milletlerin hali ne olacak?’ dedi.” [Taha, 51] 

“(Nuh’un kavminin inkarcı ileri gelenleri şöyle dediler) Biz, geçmişteki atalarımızdan böyle bir şey duymadık.” [Mü’minun, 24] 

7- Anlayışta, amelde, mal ve makamda güçlü kılınmış kimseleri Hakka karşı kendilerine hüccet kabul ederler. 

Allah IH onların bu davranışlarını redderek şöyle buyurmaktadır: 

“Andolsun ki, onlara size vermediğimiz kudret ve serveti vermiştik.” [Ahkaf, 26] 

“Daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken kendilerine Allah katından ellerindeki Tevrat’ı doğrulayan bir kitap gelip de bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince onu inkar ettiler.” 

[Bakara, 89] 

çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar.” [Enam, 116] ve şöyle buyuruyor: “Biz onların çoğunda, sözünde durma diye bir şey bulmadık. Ama gerçekten onların çoklarını yoldan çıkmış kimseler bulduk.” [Araf, 102] ve şöyle buyuruyor: “Fakat onların çoğu bilmiyorlar.” [En’am, 37] 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“Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (o kitaptaki peygamberi) öz oğullarını tanıdıkları gibi 
tanırlar.” [Bakara, 146] 4 


4 Cahiliye toplumu için, güç ve makam sahipleri, alimler ve 
zenginlerin üzerlerinde olduğu şey, hakikatinde batıl olsa bile onlar için hakkı batıldan ayırt eden bir ölçüydü. Onlar hakkın, kavmin eşrafının, zekilerinin, zenginlerinin ve önderlerinin yanında olduğuna inanırlardı. Onların yanında orta derece ve fakir kimselerin hakkı bilmemeleri daha uygundu. Cahiliye toplumu hiç değişmeden, asrımızda da hakkı ve batılı öğrenmede aynı cahili ölçüyü kullanmaktadırlar. Avrupa, Amerika ve Haliç devletleri hak üzere olduklarını söylerler. Onların yeryüzünü inşa ettiklerini, ilimde derinleştiklerini ve halklarına vefakar davrandıklarını ayrıca otorite alimlerinin ‘master’ sahibi olduklarını ve doktorlarının uzay ve toplum ilimlerinde şöhret kazandıklarıyla bunu delillendirmektedirler. Bunların hak dini bilmelerinin daha uygun olduğunu söylerler. Halbuki Allah H aziz kitabının birçok yerinde bu kaide ve ölçüyü reddetmektedir. Önceki kafir kavimler hakkında Allah % şöyle demektedir: “Onlar kendilerinden daha güçlü idiler.” [Rum, 9] “Biz, onlardan daha çetinlerini de helak ettik.” [Zuhruf, 8] “(Ey Muhammedi) Rabbinin, (Hud’un kavmi) Ad’a, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, ne yaptığını görmedin mi?” [Fecr, 6-8] Ve bunun gibi müellifin de delil olarak getirdiği ayetlerden de anlaşıldığı üzere kafirler peygamberin risaleti hakkında tam bir bilgiye sahiplerdi. 
Önceki ümmetler şuanki kafirlerden çok daha fazla güç, ilim, zeka ve zenginliğe sahiptiler. Bu onların hak olduğunu gösterir mi? 
İlimleri, güçleri ve zenginlikleri Allah’tan onlara gelen herhangi bir şeyi defedebildi mi? Allah % şöyle buyuruyor: “Andolsun, size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir yarar sağlamadı. Çünkü Allah’ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şey onlan kuşattı.” 
[Ahkaf, 26] 
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8- Cahiliye toplumunun bireyleri bir davaya sadece güçsüz kimselerin tabi olmasını, o davanın batıl oluşuna delil getirirler. 

Allah H, Nuh’un §§k kavminin kendilerine gönderilen peygambere şöyle dediğini haber vermektedir: 

“Sana düşük seviyeli kimseler tabi olup dururken biz sana hiç iman eder miyiz?” [Şuara, 111] 

Ayrıca onlar şöyle demişlerdir: 

“Aramızda Allah’ın kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğu kimseler bunlar mı?” [Enam, 53] 

Ancak Allah Ü onların bu iddialarını şöyle buyurarak reddetmektedir: 

“Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi?” [Enam, 53] 

9- Cahiliye toplumunun bireyleri, fasık alimlere ve cahil kullara tabi olurlar. 

Allah Resulü |§ Allah’ın % şu ayetlerini getirdi. 

“Ey iman edenler! (Bilin ki) Hahamlar ve rahiplerin çoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar.” [Tevbe, 34] 

“De ki: Ey Kitap ehli! Dininizde haksız yere haddi aşmayın! Daha önceden sapan, birçoklarını saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluma da uymayın!” [Maide, 77] 
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10-Onlarm yanında dinin batıl olamasımn delili; dine tabi olanların sayısının azlığı veya kıt anlayışlı insanların dine tabi olmasıdır. 

“(Nuh’un) Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki: Biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Basit görüşle hareket eden alt tabakamızdan başka hiç kimsenin sana uyduğunu 
görmüyoruz.” [Hud, 27] 5 

5 Bu mesele istidlal bakımından 8. meseleye benzemektedir. Her 
ikisinde de peygamberlere, zayıf, ilimsiz ve kıt anlayışlı insanların tabi olmalarından ötürü risaletlerinin batıl olduğunu iddia ederek risaletlerini inkar etmişlerdir. Nasıl ki, Nuh’un kavmi, Nuh’a bunu söylemişti: “Bizden, basit görüşle hareket eden alt tabakamızdan başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Ve sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancılar olduğunuzu düşünüyoruz.” [Hud, 27] Kavmin alt tabaksmm peygambere tabi olduğunu delil getirerek peygamberlerine tabi olmadılar. “Erazilu’l Kavm” yani sefih, hakir ve aşağılık kimselerdir. Bundan kasıtları ise fakirler ve zayıflardı. “Badiye’r R’ey’den (basit görüş) yani ancak sana düşünmeyen ve anlamadan sana tabi oluyorlar. Hatta onları sırf davet ettiğin için sana tabi oluyorlar. Peygamberlere tabi olanların konu hakkında basiret sahibi olmadıklarını, uzak görüşlü olmadıklarını zan ediyorlardı. 
Hakikat şudur ki; resullere tabi olanlar akıl olarak insanların iyisi, söz olarak en en ağırbaşlısı, ahlak olarak en ahlaklısı ve vakar olarak en iyileriydiler. (Allah hepsinden razı olsun.) 

Eski cahiliye toplumları ile mücahidleri alaya alan günümüz cahiliye toplumu ne kadar da birbirine benzemektedir. 
Peygamberlere tabi olan bu mücahidleri; zayıf, sefih, genç, başarısız, vakıa ilminden habersiz ve gayelerini de dini yok etmek olarak niteliyorlar. Güç ve kuvvet tümüyle Allah’ındır. 
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CAHİLİYE TOPLUMUNUN ÖZELLİKLERİ 

11- Cahiliye toplumunun fertleri, kendilerine fasid kıyasları delil getirirler. 

“Onlar dediler ki: Siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz.” [İbrahim, 10] 

12 - Onlar, doğru ve gerçek kıyasları ise reddederler. 6 

Bu ve bundan önceki özelliğin meydana gelmesinin sebebi, benzerlikleri ve farklılıkları 

6 Cahiliye toplumunun özelliklerinden biri de sürekli olarak 
fasit kıyaslar yapmaları ve doğru kıyasları inkar etmeleridir. 
Bunlardan biri de müellifin de zikrettiği gibi peygamberlerin risaletlerinin sahih olmayışını insan olmasıyla ilgili getirdikleri istidlaldir. Allah İÜ onların bu fasit kıyaslarını, Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinde şu sözleriyle iptal etmiştir. “De ki: “Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine) yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik.” [İsra, 95] Hikmet ve vakıa insanlara gönderilen elçinin de sözünü anlamaları ve mesajını düşünmeleri için insan olmasını gerektiriyor. Hatta nebilerin insan olması Allah’ın |J| bir rahmetidir. Eğer peygamberler melek olmuş olsaydı insanlar, onun mesajını almaya ve ona tabi olmaya güç yetiremeyecekti. Allah’a hamdolsun ki; “Allah, mü’minlere kendi içlerinden bir peygamber göndermekle onlara büyük bir lütufta bulunmuştur.” [Al-i İmran, 164] Bundan ötürü cahillerin inkar ettiği sahih kıyas, insanların elçisinin insan olması ve meleklerin elçisinin de melek olmasıdır. Fasit kıyas ise; bunun tersine inanmaktır. İbn-i Kayyım şöyle dedi: ‘Her bidat ve fasit sözlerin temeli fasit kıyasa dayanmaktadır. 
Yeryüzünde bozulan ve fesada uğrayan her şey fasit kıyastan kaynaklanmaktadır. Dünya ve ahiret şerlerinin aslı yine bu fasit kıyaslardan kaynaklanmaktadır. [İ’lamu’l Muvakkiin] 
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anlayamamalarıdır. 7 

13 - Onlar alimler ve salih kimseler hakkında aşırıya 
giderler. Allah % buyuruyor ki: 

“Ey Ehli Kitab! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında hak sözden başkasını söylemeyin!” 

[Nisa, 171] 

14 - Bahsettiğimiz tüm bunlar nefy ve isbat 
kaidesine dayanmaktadır. 8 (Allah’ın reddettiğini kabul etmek, Allah’ın doğruladığını inkar etmek) Onlar Resullerin getirdiklerinden yüz çevirerek arzularına ve zanlarma uyarlar. 

15- Onlar, Allah % katından gelen Hakk’a 

7 Kıyas: Bir fer-i, aralarındaki benzerlikten ötürü bir asılla 
hükümde birleştirmektir. Bu rükünlerden herhangi biri bozulursa kıyas da fasit olur. Burada Musannif ü, onların doğru kıyas ile fasit kıyası birbirinden ayırt edememelerini aradaki “benzerlikleri” ve farklılıkları anlayamamalarına bağlamıştır. “Benzerlikler” (Cami); sahih kıyasın üzerine bina edildiği şeydir. “Farklılıklar” (Farık); kıyasın kendisiyle sahih olmadığı şeydir. Başka bir deyişle onlar, doğru olarak hükmün illetini anlamadılar. Çünkü asıldaki hükmün nedeni fer’ de de olması gerekir. İllet olmayınca kısas da fasit olur. 

8 Yani onlar Allah’ın reddettiğini kabul ediyor, Allah’ın 
doğruladığını da inkar ediyorlar. Örneğin, Allah H şirki nefyedip tevhidi sabit kıldı. Onlar bunu tersine çevirdiler; tevhidi nefyedip şirki sabit kıldılar. Aynı şekilde Allah H haramı nefyedip helali sabit kıldı. Onlar ise helali nefyedip haramı sabit kıldılar. 
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uymamalarına, anlayışlarının kıt oluşunu mazeret gösterirlerdi. 

“(Dediler ki) Kalplerimiz perdelidir.” [Nisa, 155] 

“(Dediler ki) Ya Şuayb! Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz.” [Hud, 91] 

Allah il ise onların yalancı olduğunu ve anlayışlarının kıt olmasının, kalplerinin mühürlü olmasından, kalplerinin mühürlü olmasının da kafir olmalarından ileri geldiğini bildirmiştir. 

16 - Sihir ve büyü kitaplarını, Allah Ü tarafından 
kendilerine verilen kitapların yerine koydular. 

“Allah tarafından kendilerine, yanlarında bulunanı tasdik edici bir elçi gelince Ehli kitaptan bir grup, sanki Allah’ın kitabını bilmiyormuş gibi onu arkalarına atıp terk ettiler. Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı.” [Bakara, 101-102] 

17 - Onlar kendi sapkınlıklarını peygamberlere 
atfederler. 

“Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı.” 

[Bakara, 102] 

“İbrahim ne Yahudi, ne de Hıristiyan idi.” [Al-i İmran, 67] 
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18 - Kendilerini nisbet ettikleri kimselerle tenakuz 
içindeler. İbrahim’in §İk yolunu ve menhecini takip 
etmedikleri halde kendilerini ona nisbet ederler. 9 

19 - Kendilerini salihlere nispet eden kimselerin 
davranışları sebebiyle salihleri suçlarlar. Örneğin Yahudiler, İsa’yı l§k, Yahudi ve Hırıstiyanlar da Muhammed’i f§| inkar ederken bu yöntemi 
kullandılar. 10 

20- Sihirbazlarm ve büyücülerin hilelerinin, Allah’ın % 

9 Kendilerini Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab ve torunlarının 
davetine nisbet eden bugünkü Al-i Selul’un alimleri gibi. Bunlar tağutu tekfir etmiyor ve Allah yolunda cihad etmiyorlar. Hatta haçlıları dost edinip mücahidlerle savaşıyorlar. Bunların örneği kendilerini Ali’ye % nisbet eden ve Hüseyin’i % sevdiklerini iddia eden Rafizlerin örneğine benzemektedir. Öyleki bu Rafıziler Ab ve Hüseyin’in gg& tevhidlerine, ibadetlerine ve ahlaklarına tabi olmuyorlar. Hatta onlar, Ab ve Hüseyin’in ilgi kesinlikle yapmadıkları şeyleri yapmaktadırlar. 

10 Cahibyenin yollarından birisi de tabilere bakmalarıdır. 
Tabilerden birisi bir kusur işlediği vakit onu kendisine tabi olunana nisbet ederler. Ve bunu o davaya tabi olmamalarına delil yaparlar. Yahudiler bunu Allah’ın Peygamberi İsa’ya §§b tabi olmamak için yaptılar. Çünkü onlar haçlıların eksikliklerinden ötürü O’nun risaletini kötüledir. Ve Allah’ın üçün üçüncüsü olduğunu yahut İsa’nın §§ 1 Allah olduğunu veya O’nun oğlu olduğunu iddia ettiler. Yahudi ve Hıristiyanlar aynı şekilde yaptılar. Aynı şekilde bunlar, raks, bağırma, şarkı söyleme, bedene bir şeylerin batırılması gibi eylemleri, kendisini İslam nisbet eden derviş gibi bazılarının yapmalarından ötürü Muhammed’i §§> kötülediler. 
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salih kullarına bahşettiği kerametler türünden olduğuna inanırlar. Süleyman’a §Sb yaptıkları gibi 
bunu peygamberlere nispet ederlerdi. 11 

21-Onlarm ibadetleri ıslık çalmak ve el çırpmaktı. 12 

11 Maharik, mihrak’ m çoğuludur. O da, normale muhalefet 
etmektir. Maharik, sıradanlığm dışına çıkmak yani harikulade demektir. Sıradanlığm dışında gerçekleşen olay bir peygamber için olmuşsa buna mucize denir. Peygamberlerin dışında birileri için olmuşsa bu sefer o şahıslara bakılır. Eğer o şahıs müttaki ve muvahhid biri ise bu Allah’ın H dostuna ikramı olan keramettir. Eğer müşrik ve facir biri ise bu sihir, büyü ve şeytanın telakki ettiği hiledir. Sihir ve keramet arasındaki farkı iyi anlamak lazımdır. (Geniş bilgi için Şeyhu’l İslam İbn-i Teymiyye’nin Nübüvvat adlı kitabına bakınız) 

Cahibye ehli kimseler, sihirbazların büyülerini, kahinlerin yalanlarını, kabirperestlerin kuruntularını Allah’ın dostlarının kerameti olarak zan ederler. Ve bu harikulade olayla bunu yapanın salih ve kurtuluşa ermiş biri olduğuna dair delil getirirler. Hatta buna ziyade yapıp bu sihir küfür olmasına rağmen bunu Süleyman’a §§b nisbet ettiler. Halbuki Allah H Nebisi’ni bundan uzak kılmıştır. Nitekim Allah H bunu şu sözünde beyan etmiştir. “Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı.” [Bakara, 102] 

12 Allah |J| buyuruyor ki: “Onların Beytullah yanındaki duaları 
da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir.” 
[Enfal, 35] Muka’: Islık çalmaktır. Tasdiye: El çırpmaktır. Bu ayette geçen ‘salat’tan (namaz) kasıt ya duadır ya da namaz olarak isimlendirdikleri diğer amelleridir. Bu tür eylemler ibadet olamaz. Bilakis bu ameller cahibyedendir. Bugün de bazı sofiler ıslık çalmak ve el çırpmaya benzer ameller yapmaktadır. 
Bu amellerle Allah’a ibadet ettiklerini ve Resülü’ne tabi olduklarını sanırlar. 
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22- Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinirlerdi. 

23 - Dünya hayatı onları aldattı ve Allah’ın % bir 
kimseye dünya malı vermesini, o kimseden razı olduğu anlamına geldiğini zan ettiler. Allah % onların şöyle dediklerini bize aktarım: 

“Ve dediler ki: Biz malca ve evlatça daha çoğuz ve biz azaba uğratılacak da değiliz.” [Sebe, 35] 

24 - Onlar, zayıf ve güçsüz kimselerin onlardan önce 
hak dine girmesinden dolayı kibirlenerek Hak yola 
girmekten kaçınırlar. 13 

Bu hususta Allah % şöyle buyurmaktadır: 

“Rablerinin rızasını isteyerek (sabah akşam) Allah’a yalvaranları yanından kovma!” [Enam, 52] 

25 - Hak yolun ilk tabilerinin zayıf kimseler olmasını, 
yolun baül oluşuna delil getirirler. Allah % buyuruyor ki: 

13 Allah Ü, günümüzde de birçoklarını bu hastalıkla imtihan 
etmektedir. Onlar, bir buçuk senedir ilan edilen hilafete katılmaktan ve hakka tabi olmaktan yüz çevirdiler. Halbuki onlar ömürlerini hilafete davet etmekte harcamışlardı. Ve İslam Devleti’nin emirlerini övüyor ve insanların onlara tabi olmalarına çağırıyorlardı. Onları bundan alıkoyan en büyük neden kibirleriydi. Allah yolunda cihad eden mücahidlerin onlardan önce Müslümanların imamını seçmesi ve İslam Devleti’ni ikame etmeleri onların kibirlenmesine sebeb oldu ve bu hilafete tabi olmaktan yüz çevirdiler. Allah’tan % dileğimiz başkalarını imtihan ettiği bu hastalıktan bizi afiyette kılmasıdır. 
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“İnkar edenler, iman edenler hakkında dediler ki: Bu iş bir hayır olsaydı, onlar bizi geçemezlerdi.” 

[Ahkaf, 11] 

26 - Onlar, Allah’ın Ü kitabını kavradıktan sonra 
kasıtlı ve bilinçli olarak tahrif ederler. 

27 - Onlar kendi elleriyle yazdıkları batıl kitapları 
Allah’a atfederler. Allah H şöyle buyurmaktadır: 

“Elleriyle (bir) Kitap yazıp da sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için “Bu Allah katındandır” diyenlere yazıklar olsun!” [Bakara, 79] 

28 - Onlar, kendi taifelerinden gelmeyen hiçbir 
hakikati kabul etmezler. Allah H şöyle buyurmuştur: 

“(Onlara) ‘Allah’ın indirdiğine iman edin’ denilince ‘Biz sadece bize indirilene inanırız’ derler ve ondan sonra geleni inkar ederler.” [Bakara, 91] 

29 - Bununla birlikte onlar, bağlı bulundukları taifenin 
inançlarını da doğru dürüst bilmezler. Nitekim Allah Hl şu ayeti kerimede buna dikkat çekmiştir: 

“Eğer gerçekten inanıyor idiyseniz neden daha önce Allah’ın peygamberlerini öldürüyordunuz?” 

[Bakara, 91] 

30 - Allah’m % en büyük mucizelerindendir ki onlar, 
toplum olarak Allah’ın emirlerini terk edip nehyettiği 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ayrılığı yüklenince, artık “Her grup kendilerinde bulunanla sevindi.” [Mü’minun, 53] 

31 - Onlarm şaşılacak özelliklerinden biri de 

mensubu bulundukları dine karşı amansızca bir düşmanlık içindedirler. Aynı zamanda kendilerine, peygamberlerine ve toplumlarma düşmanlık yapan kafirlerin dinlerine de sevgi beslerler. Nitekim Resulullah onlara Musa’nın §İk getirdiği din ve inanç esaslarıyla gelince, Resulullah’a karşı düşmanca tavır almışlar ve Firavun ehlinin dininde olan büyücülerin kitaplarına uymayı kabul etmişlerdir. 

32 - Hakikat ve doğru onların hoşlanmadıkları 
kimselerden geldiğinde hemen onu inkar ederler. 
Allah H| şöyle buyurmaktadır: 

“Yahudiler “Hıristiyanlar doğru yolda değildir” dediler. Hıristiyanlar da “Yahudiler doğru yolda değildir” dediler.” [Bakara, 113] 

33 - Onlar, kendi dinlerinde olan ve daha önce kabul 
ettikleri şeyleri inkar ederler. Tıpkı Kabe’yi tavaf etme konusunda yaptıkları gibi... Allah % şöyle buyurmuştur: “Kendini bilmezlerden başka kim 
İbrahim’in dininden yüz çevirir?” [Bakara, 130] 14 

14 Nasıl ki; Yahudiler kendilerini İbrahim’in millletinden 
olduklarını iddia ettikleri halde, Kabe’yi kıble olarak Haccı da 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34-Onlardan her bir fırka yalnızca kendilerinin kurtuluşa ereceğini iddia etmektedir. Ancak Allah Ü onları şu ayetle yalanlamaktadır: 

“Eğer gerçekten doğru söylüyorsanız haydi delilinizi getirin!” [Bakara, 111] 

Allah Hl hak olanı beyan ederek şöyle buyurmaktadır: 

“Bilakis, kim muhsin olarak yüzünü Allah’a döndürürse (Allah’a hakkıyla kulluk ederse) onun ecri Rabbi katindadır.” [Bakara, 112] 


ibadet olarak kabul etmiyorlardı. Aynısını Mekkeli müşrikler de yapıyorlardı. Kendilerini İbrahim’in §§b dinine nisbet ediyorlar ve Haccm onun menasiklerinden olduğunu ikrar ediyorlardı fakat arafe gününde insanlarla beraber Arafat’ta vakfe yapmıyorlardı. Bilakis onlar, Müzdelife’de vakfe yapıyorlardı. Bunu da kendilerinin diğer insanlardan farklı olduğunu göstermek için yapıyorlardı. 

Cahiliye insanları bu eylemlerini günümüzde de aynen yapmaktadırlar. Kendisini İslam’a nisbet eden nice kimselerden, demokrasinin küfür olmadığını, onun İslam dininin özü ve şurası olduğu söylemlerini işitmekteyiz. Ve yine kendisini İslam’a nisbet eden nice kimseden de İslam’daki saldırı cihadını inkar ettiğini ve cihadın ancak savunma için meşru kılındığı iddialarını işitmekteyiz. Yine kendisini İslam’a nisbet edip namaz kılan nicelerinin haram olan müzikleri dinlediklerini, filmler ve diziler izlediklerini duymaktayız. 
Birileri onlara bunlardan uzak durmaları konusunda nasihat edince de, “bunlar mübah olan şeylerdir, kim Allah’ın filmleri ve çalgıları haram kıldığını söylüyor”, demektedirler. Allah’tan afiyet diliyoruz. 
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35- Onlar, avret yerlerini açarak ibadette 

bulunurlardı. 15 

Allah H şöyle buyurmuştur: 

“Onlar bir fahişelik yaptıkları zaman, 'Babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti’ derler.” [Araf, 28] 

36- Onlar, helalleri haram kılarak ve Allah’a ortak koşarak ibadet ederlerdi. 

37- Onlar, rahiplerini ve hahamlarını Allah’tan gayrı rabler edinirlerdi. 

38- Onlar, Allah’ın % sıfatlarını inkar ederlerdi. 
Allah H şöyle buyurmuştur: 

“Sizler, yaptıklarınızın çoğunu Allah’ın bilmeyeceğini zannediyordunuz.” [Fussilet, 22] 

15 İbn-i Kesir tefsirinde şöyle dedi: “Mücahid dedi ki; müşrikler 
Kabe’yi çıplak olarak tavaf ederler ve annemizden doğduğumuz gibi tavaf ederiz derlerdi. Kadınlar avretleri üzerine bir şey koyar ve şu şiiri okurlardı: 

Bugün hepsi veya bir kısmı açığa çıktı, 

Açığa çıkan kısmını helal saymıyorum. 

Allah H ondan sonra şu ayeti indirdi: “Onlar bir fahişelik yaptıkları zaman...” Allah H onların avretlerini açmalarına fahişelik dedi. Laikler ise soyunmaya medeniyet, kültür, ilerleme ve yükselme diyorlar. -Allah onları rezil etsin ve mücahidlere, onlara ulaşmayı nasip etsin.- Bütün peygamberlerin mesajları, fıtrat ve akılda örtünmeyi istemektedir. Kur’an’ımız ve Nebi’mizin sünneti de buna şahittir. 
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39 - Onlar, Allah’ın % isimlerini de inkar ediyorlardı. 

“Onlar Rahman’ı inkar ediyorlar.” [Rad, 30] 

40 - Onlar, Firavun ailesinin sözlerinde olduğu gibi 
ta’tile 16 başvururlar. 

41 - Allah’a % çocuk, ihtiyaç ve yorgunluk gibi 
noksanlıkları nisbet ettikleri halde ruhbanlarını 
bunların bir kısmından tenzih ederler. 17 

16 Ta’til; Alemin bir yaratıcısının olduğunu inkar etmektir. Nasıl 
ki, firavun kavmine şöyle demişti: “Firavun, ‘Ey ileri gelenler! 
Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum.’ dedi.” 
[Kasas, 38] ve bunun gibi firavun ailesi hakkında varid olan ayetlerde bu konu anlatılmaktadır. İbn-i Kayyım Medaricu’s Salikin adlı kitabında şöyle der: ‘Ta’til şirkten daha kötüdür.’ 
Asırlardan hiçbir asır, bu tür cehaletlerden boş kalmamıştır. 
Bizim asrımızda da ateist komünistler çıktılar. Ve halen de buna milyonlarca insan tabi olmaktadır. Bunlardan bazıları İslami ülkeler olarak isimlendirilen ülkelerde bulunurlar. 
Bunların bu ülkelerde müesseseleri, toplulukları ve yerleri bulunmaktadır. Konferanslar düzenleyip toplantılar yaparlar. 
Ve Müslümanların evlatları arasında insanları Allah’ın varlığını inkar etmeye teşvik ederler. Tüm bunları ise Müslümanların yöneticileri olduğunu iddia edenlerin gözleri ve kulakları önünde yaparlar. Allah onların saltanatlarını yok etsin. 

17 Hıristiyanların “Mesih Allah’ın oğludur” söylemleri gibi. 
Hıristiyanlar ruhbanlarını evlilikten ve çocuk edinmelerinden tenzih ederler. Aynı şekilde Yahudilerin “Allah fakirdir biz zenginiz” söylemleri gibi. Yahudilere göre Allah H pazar günü yeri ve göğü yaratmaya başlamış Cuma günü bitirmiş ve cumartesi günü de istirahata çekilmiştir. Bunun üzerine Allah H şu ayeti indirdi: “Andolsun, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 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42- Mecusilerin inançlarında olduğu gibi Allah’a % 
mülkünde şirk koşarlar. 18 

43- Kaderi inkar ederler. 

44- Allah’a % karşı kaderi mazeret olarak kullanırlar. 

45- Allah’m kaderini kullanarak şeriatine karşı gelirler. 

46- Onlar, dehre (zamana) söverler. Allah H 

altı günde yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı.” [Kaf, 
38] Arap müşrikleri ise “kızları Allah’a nispet ediyorlar.” [Nahl, 
57] Halbuki “Onlardan biri, kız ile müjdelendiği zaman içi öfke ile dolarak yüzü simsiyah kesilir!” [Nahl, 58] Allah S onların vasfettiği şeylerden pek yücedir. 

18 Mecusiler, Fars ülkesinde bir toplumdur. Ateşe tapar ve onlara 
has bir şeriatleri vardır. Ve onların değişik fırkaları vardır. 
Onların bir kısmı Mezdekiyye’dir. Kendilerini, peygamberlik ve mübahlık iddia eden Mezdeke’ye nisbet ederler. Onlara göre insanlar, su ve havada ortak oldukları gibi mal ve kadında da ortaktırlar. Bu inanç, tıpkı günümüzdeki komünistlerin iddia eddikleri gibidir. Onlar ve günümüz komünistleri özel mülkiyeti iptal edip genel mülkiyeti yaydılar. 

İslam ise, ilim ehlinin ittifakıyla özel mülkiyeti mübah kılmıştır. Nasıl ki Allah S şöyle buyurmaktadır: “Eğer tövbe edecek olursanız, anaparalarınız sizindir.” [Bakara, 279] Ve şöyle buyurmaktadır: “Ana, baba ve akrabaların (miras olarak) bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır.” [Nisa, 7] Buhari ve Müslim’in rivayet ettiği hadiste ise Nebi j| şöyle buyurmaktadır: “Muhakkak ki; kanlarınız ve mallarınız birbirinize haramdır.” Ve yine şöyle buyurmaktadır: “Bir Müslüman malı, kendi isteyerek vermenin dışında helal değildir.” [Ahmed bin Hanbel rivayet etmiştir.] 
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müşriklerin şöyle dediklerini bize bildirmiştir: 

“Hayat, ancak bu dünya hayatımızdan ibarettir. 
Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder.” 

[Casiye, 24] 

47- Allah’m nimetlerini, O’ndan başkasına atfeder ve nankörlük ederler. Allah % buyuruyor ki: 

“Onlar Allah’ın nimetini bilirler (itiraf ederler). 
Sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirdir.” 

[Nahl, 83] 

48 - Allah’m % ayetlerini inkar ederler. 

49 - Allah’m ayetlerinin bazılarını inkar ederler. 

50 - (Onlar Allah’ın peygamberlere indirdiklerine 
iman etmezler) ve şöyle derler: 

“Dediler ki: Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi.” 

[Enam, 91] 

51 - (Kur’an’m, Allah’ın kelamı olduğuna inanmaz ve 
beşer sözü olduğunu söyleyerek) şöyle derler: “Bu, insan sözünden başka bir şey değildir.” [Müddessir, 25] 

52 - Allah’m % hikmetlerini ayıplayıp kötülerler. 

53 - Resullerin getirdiklerini inkar etmek için gizli 
veya açık tuzak kurarlar. Bu hususta Allah % şöyle buyurmaktadır: 
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“Onlar tuzak kurdular. Allah da onlara tuzak kurdu.” [Al-i İmran, 54] 

“Ehli kitaptan bir taife dedi ki: Mü’minlere indirilmiş olana sabahleyin inanıp akşamleyin inkar edin!” [Al-i İmran, 72] 

54 - Bir önceki maddede verilen ayette de geçtiği 
üzere onlar, yalanlamak ve karşı koymak için hakka tabi olurlar. 

55 - Bağlı bulundukları yolda taassup gösterirler. 
Allah H onların şöyle dediğini bildirmektedir: 

“Sizin dininize uyanlardan başka hiçbir kimseye inanmayın.” [Al-i İmran, 73] 

56 - Şirki, İslam’a tabi olmak olarak adlandırırlar. 
Allah H| buyuruyor ki: 

“Hiçbir beşerin, Allah’ın kendisine Kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra insanlara “Allah’ı bırakıp da bana kul olun!” 
demesi mümkün değildir. Bilakis ‘Okutmakta ve öğretmekte olduğunuz Kitap uyarınca Rabbe halis kullar olun’ demesi gerekir. Ve size asla ‘Melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin!’ diye de emretmez. 
Siz Müslüman olduktan sonra size hiç kafirliği emreder mi?” [Al-i İmran, 79-80] 

57 - Onlar, Allah’ın sözlerini asıl yerlerinden değiştirir 
ve tahrif ederler. 
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5 8- ( Okudukları) Kitap’tanmış gibi dillerini eğip 
bükerler. 

59- Hidayet üzere olan kimselere kötü lakaplar 
takarlar. Sabii, Haşevi gibi. 19 

60- Allah’a % iftira ederler. 

61- Hakk’ı yalanlarlar. 

62- Kendilerine karşı delillerle üstün gelindiği zaman 


19 Sabii: Bilinen eski bir ümmettir. Bu konuda onlar kast 
edilmemektedir. Ancak cahiliye dönemindeki Araplar bu sözü; babalarının dininden çıkan kimseleri küçümsemek ve dalga geçmek için kullanırlardı. Öyle ki; kafirler, insanların Peygamber’ den f§| nefret etmesi için ona bu lakabı kullanmışlardır. Aynı şekilde Müslüman olan her sahabe için de bunu kullanırlardı. 

Haşevi: sapık gruplar ve bidat ehli kimseler bunu ehli sünnet, ehli hadis, ehli eser için kullanıyorlar. Onları değersiz kabul ederek onlara bu lakabı kullanmışlardır. Onlar bu lakapla bunları, insanlar arasında değersiz kimseler ve sözlerinin faydasız olduğuyla itham etmişlerdir. İbn-i Kuteybe, Te’vilu’l Muhtelefu’l hadis adlı kitapta şöyle der: ‘Bidat ehli, ehl-i hadisi haşevi olarak isimlendirmiştir.’ İbn-i Kayyım, El Kafiyetu’ş Şafiye’nin Nuniye’sinde şöyle der: ‘Konu: onların ehli sünneti haşevi olarak isimlendirmesi.’ 

Batıl ehli ve hak düşmanı kimseler, İnsanların Ehli Sünnet ve mücahidlerden uzaklaşmalarını sağlamak ve bunlara tabi olmalarını engellemek için, onları en kötü lakaplar ve en çirkin vasıflarla vasıflamaktadırlar. Onları tekfirci, terörist, yıkıcı, zalim, kancı, harici, daiş vb. olarak vasıflandırmaktadırlar. 
Allah İÜ onları dilsiz kılsın ve azalarmı felç etsin. 
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hemen yöneticilere şikayette bulunurlar. Allah % buyuruyor ki: 

“Firavun’un kavminden bazı ileri gelenler dediler ki: Musa’yı ve kavmini, sana ve ilahlarına başkaldırıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi serbest bırakacaksınız?” [Araf, 127] 

63- Az önceki ayette de geçtiği üzere onlar, peygamberler ve beraberlerindeki Müslümanları yeryüzünde fesad çıkarmakla suçlarlar. 

64- Aynı şekilde onlar Müslümanları, yöneticilerin dinini eksiltmekle suçlarlar. Bu hususta Allah % şöyle buyurmuştur: 

“Seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın?” [Araf, 127] 

“Firavun dedi ki: c Ben onun, dininizi 

değiştireceğinden yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum.’ ” [Mü min, 26] 

65- Az önceki ayette de geçtiği üzere yine onlar Müslümanları, yöneticilerin (sahte) ilahlarını terk etmekle suçlarlar. 

66- Onlar Müslümanları, dini değiştirmekle itham etmektedirler. Allah % şöyle buyurmuştur: 

“Firavun dedi ki: Muhakkak ki, ben O’nun (Musa) 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dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum.” [Mü min, 26] 

67- Onlar Müslümanları, yöneticileri terk etmekle suçlarlar. 

“Seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın?” [Araf, 127] 

68- Onlar, kendilerinde bulunan hak ile amel ettiklerini iddia ederler. Halbuki onunla da amel etmezler. Allah % şöyle buyurmuştur: 

“Dediler ki: c Biz sadece bize indirilene (Tevrat’a) inanırız.’ ” [Bakara, 91] 

69- Onlar ibadetlere bazı eklemeler yaparlar. Aşure günü ile ilgili tutumları buna örnektir. 

70- Aynı zamanda onlar bazı ibadetlerde de eksiltme yaparlar. Arafat’ta vakfeye durmayı terk etmeleri gibi. 

71- Yine onlar kendilerine vacip olan bazı amelleri dindarlıklarından ötürü terk ederler. 

72- Kendilerine rızık olarak verilen temiz ve güzel şeyleri terk ederek (kendilerince) ibadet ederler. 

73- Allah'm % helal kıldığı ziyneti terk ederek (kendilerince) ibadet ederler. 
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74- Onlar ilimsiz bir şekilde insanları dalalete (sapkınlığa) davet ederler. 

75- Onlar bile bile insanları küfre davet etmektedirler. 

76- Nuh’un §İk kavminin de yaptığı gibi büyük hileler ve tuzaklar kurarlar. 

77- Onlar ya facir alimleri ya da cahil abidleri kendilerine imam (lider) seçerler. 

“Oysaki onlardan bir zümre, Allah’ın kelamını işitirler de iyice anladıktan sonra bile bile onu tahrif ederlerdi. (Münafıklar) inananlarla karşılaştıklarında “İman ettik” derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları vakit ise ‘Allah’ın size açtıklarını (Tevrat’taki bilgileri), Rabbiniz katında sizin aleyhinize hüccet getirmeleri için mi onlara anlatıyorsunuz. Bunları düşünemiyor musunuz?’ 
derler. Onlar bilmezler mi ki gizlediklerini de açıkça yaptıklarını da Allah bilmektedir. İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki, Kitab’ı (Tevrat’ı) bilmezler. Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyorlar.” [Bakara, 75-78] 

78- Diğer insanlardan ayrı olarak sadece kendilerinin Allah’ın H dostu olduklarını iddia etmektedirler. 

79- Onlar Allah’ın şeriatını terk ettikleri halde Allah’ı sevdiklerini iddia ederler. Allah % onları şeriatine 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tabi olmaya çağırıp şöyle buyurdu: 

“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki; Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.” 

[Al-i İmran, 31] 

80 - Boş kuruntulara ve hayallere kapılırlar. Tıpkı şu 
sözlerinde olduğu gibi: 

“Sayılı birkaç gün müstesna, bize ateş dokunmayacaktır.” [Bakara, 80] 

“Yahudiler yahut Hıristiyanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek.” [Bakara, 111] 

81 - Peygamberlerinin ve salih kimselerin mezarlarını 
mescid edinirler. 

82 - Ömer’den de rivayet edildiği üzere 

Peygamberlerinden kalan eserleri mescid edinirler. 20 

20 Musannifin ü, kastettiği rivayet, A’maş bin Ma’rur bin 
Suveyd’den rivayet edilendir. Nitekim A’maş dedi ki; Ömer % ile hacca gitmek için yola çıktık. Mekke ve Medine arasında bize bazı mescidler gösterildi. Ve Ömer baktı ki bazı insanlar bazı mescidlere varıp orada namaz kılmak için çok acele hareket ediyorlar. Ömer bunların neden böyle yaptığını sorunca dediler ki; bu mescid Nebi’nin j| içinde namaz kıldığı mesciddir. Ömer % dedi ki: sizden öncekilerin helak olmalarının sebebi; onlar peygamberlerin eserlerini mabed edinirlerdi. Kim herhangi bir mescidin yanından geçtiğinde namaz vakti gelmişse orada kılsın. Vakit gelmemişse geçip gitsin. [Abdurrezzak Musannefinde, Tahavi Müşkilu’l Asar’da 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83- Kabirlerde mum ve kandil yakarlar. 

84- Kabirleri bayram yeri edinirler. 

85- Kabirlerin yanında kurban keserler. 

86- Daru’n Nedve’den, saygı duydukları eserlerden bereket umarlar. Ve bunu elinde bulunduranlar bununla gurur duyarlar. Nitekim Hakem bin Hizam Daru’n Nedve’yi sattığı zaman ona “Kureyş’in itibarını sattın” demişlerdi. O ise “Takva dışında 
bütün şeref yok oldu” demişti. 21 

87- Atalarıyla iftihar eder ve övünürler. 

88- İnsanlara ırklarından dolayı taan ederler. 

ve İbn-i Veddah ise El-Bideu Ve’n Nehyu Anha’da rivayet etmiştir.] 

21 Daru’nNedve: Kusay bin Kilab’m yaptığı bir binadır. Kureyşliler 
orada toplanır ve istişare ederlerdi. Onunla bereket umarlardı. 
Bütün evlilikler burada yapılır ve bütün savaş kararları burada alınırdı. Daha sonra İslam Mekke’ye hakim olunca, orası Hakem bin Hizam’m % elinde kaldı. Muaviye döneminde onu yüzbin dirheme sattı. O Daru’n Nedve’yi sattığı için bazıları onu kınadılar. Ve O’na şöyle dediler: “Sen Kureyşin itibarını ve atalarının şerefini yüzbin dirheme sattın.” İbn-u Hizam ise şöyle dedi: “Takva dışındaki bütün şerefler yok oldu. Bugün şeref, ancak takva iledir. Vallahi ben cahiliye döneminde orayı bir tulum içkiyle satın almıştım. Ve işte şuan onu yüzbine sattım. Ve sizi şahit tutarım ki; onun bedelini Allah yolunda sadaka olarak vereceğim. Hangimiz gafil olanız?” [Es Siretu’n Nebeviyye li-İbn-i Kesir; Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab, Muhtasaru’s Siretu’r Resul.] 
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89- Yağmurun bazı yıldızların etkisi ile yağdığına inanırlar. 

90- Ölen yakınlarının ardından ağıtlar yakarlar. 

91- En büyük faziletleri zülümdür. (Yaptıkları zulümleri fazilet sayar ve övünürler.) Allah % 
kitabında bu hususu çok defa zikretmektedir. 22 

92- Görevlerini yerine getiriyor dahi olsalar en büyük faziletleri yaptıkları işlerle övünmektir. 
Allah Hl bunu nehyetti. 

93- Onlar, ister hak olsun ister batıl, farketmeksizin herkesin üzerinde olduğu yolda koyu bir taassup içerisinde olması gerektiğini savunurlar. Allah H bu 
konuda çokça ayet zikretmektedir. 23 

22 Allah % şöyle buyurmaktadır: De ki: “Rabbim ancak, açık 
ve gizli çirkin işleri, günahı ve zulmü haram kılmıştır.” 
Allah Resulü şöyle buyurmaktadır: “Sizden hiçbiriniz diğer birisine zülmetmesin” [Müslim] Bağy: zulüm, haddi aşmak ve insanlara haksızlık etmek demektir. Cahiliye insanları, insanlara zulmeder ve bununla iftihar ederlerdi. 
Ve bunu, kendilerini başkalarından ayıran faziletli bir amel olarak görürlerdi. Asrımızın zulüm önderleri, birleşik haçlı devletleridir. Allah egemenliklerini bitirsin. 

23 Oysa Allah |J| bize hakkı ve adaleti ayakta tutmamızı emretmiştir: 
“Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun!” [Nisa, 135] Cabir bin Abdullah’dan rivayet edildiğine göre Cabir % şöyle dedi: Bizler bir gazvede iken muhacirlerden biri ensardan birine vurdu da ensar 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94- Cahiliye toplumunun özelliklerinden biri de; kişileri, başkalarının işlediği suçlardan dolayı cezalandırmalarıdır. Allah H şöyle buyurarak onları reddetmiştir: 

“Hiçbir suçlu, başkasının suçunu yüklenmez.” 

[Enam, 164] 

95- Onlar, bir kişiyi başkalarından dolayı ayıplarlar. 
(Resulullah f§| Ebu Zer’e «ft,) “Sen onu annesinden dolayı mı ayıplıyorsun! Gerçekten de sen, 
kendisinde cahiliye bulunan birisisin” demiştir. 24 

hemen, ‘Yetişin ensarlar!’, mucahir de, ‘Yetişin muhacirler!’ diye bağırmaya başladılar. Allah Resulü fg| bunu işitti ve şöyle dedi: “Ne bu cahiliye davası? Bırakın bu davayı çünkü o kokmuş bir şeydir.” [Mu ttefekun Aleyh] 

24 Buhari ve Müslim Ma’rur bin Suveyd’den şöyle rivayet 
etmişlerdir: Rabeze’de Ebu Zer’in yanma uğradık. Üzerinde çizgili bir aba vardı. Kölesinin üzerinde de aynı abanın bir eşi vardı. Biz Ebu Zer’e: 

-Ya Eba Zer! Bu iki abayı bir yere getirsen bir kat elbise olurdu! 
dedik. Bunun üzerine Ebu Zer şunları söyledi: 

-Benimle din kardeşlerimden bir zat arasında münakaşa geçmişti. O zatın annesi Acemi idi. Ben de onu annesi sebebi ile yerdim de beni Peygamber’e j| şikayet etti. Derken Peygamber’e §§> rastladım. 

“Ya Eba Zer! Gerçekten sen kendinde cahiliye bulunan bir kimsesin!” dedi. 

-Ya Resulallah, eğer bir kimse adamlara söverse onun anasına babasına söverler! dedim. (Nebi ff| tekrar): 

-“Ya Eba Zer! Gerçekten sen kendinde cahiliye bulunan bir kimsesin! Onlar sizin din kardeşlerinizdir. Allah 
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96 - Kabe’ninkoruyucusuve hizmetçisi olduklarından 
dolayı övünürlerdi. Oysa Allah % şöyle buyurarak onları kınamıştır: 

“Çünkü ayetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner, geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz.” [Mü’minun, 66-67] 

97 - Peygamber soyundan olmakla övünürler. Oysa 
Allah H şöyle buyurmuştur: 

“Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların 

kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz.” [Bakara, 134] 

98 - Kendi sanatları ile övünürler. Kış ve yaz kervanları 
olan tüccarların kendilerini, çiftçilerden daha üstün 
görmeleri gibi... 25 

onları sizin elleriniz altına vermiştir. Şimdi onlara kendi yediğinizden yedirin! Kendi giydiğinizden giydirin! Onlara yapamayacakları şeyleri yüklemeyin! Şayet yüklerseniz onlara yardım edin!” buyurdular. [Müslim, Hadis No: 1661] 

25 Sanatlar: Dünyalık meslekler, ilimler ve tenlerdir. Cahiliye 
ehlinin özelliklerinden birisi de; onlar bir meslek, sanat veya ilim sahibi olduklarında bununla övünürler ve bunlarla kendilerini diğer insanlardan üstün görürler. Nasıl ki, ticaretle meşhur olan Kureyş, kışın Yemen’e, yazın ise Şam’a ticaret kervanı gönderirlerdi. Bununla, ziraat ehli çiftçilere karşı kibirlenirlerdi. Karun’un kavmine karşı büyüklenmesi de aynı bunun gibidir. Nasıl ki Allah İÜ onun hakkında şöyle buyurmuştur: “Karun, “‘Bunlar bana bendeki bilgi ve 
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99 - Dünyaya oldukça fazla önem verirler. Rabbimiz 
onların şu sözlerini bize haber vermektedir: 

“Ve dediler ki: Bu Kur’an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı?” [Zuhruf, 31] 

100 - Allah’m H hükümlerine karşı öneri verirler. Az 
önce geçen ayette olduğu gibi. 26 

“Ve dediler ki: Bu Kur’an iki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı?” [Zuhruf, 31] 

101 - Fakirleri küçümser ve hor görürler. Allah Ü 
şöyle buyurmaktadır: 

“Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam O’na yalvaranları kovma!” [Enam, 52] 


beceriden dolayı verilmiştir’ dedi.” [Kasas, 78] Bunlardan daha kötü olanlar ise; kendilerini diğer insanlardan üstün gören ve halka karşı kibirlenen günümüzdeki belge, diploma ve makam sahipleridir. 

26 Tahakküm: Öneri demektir. ‘Tehakkeme aleyhi’ yani ona 
karşı öneri sundu demektir. [Tacu’l Arus li’z Zubeydi] Cahiliye toplumları bir olan Allah’ın hükümlerine razı olmaz ve onun hükmüne karşı öneride bulunurlar. Zikrettiğimiz ayet buna örnektir. “Ve dediler ki: Bu Kur’an iki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı?” [Zuhruf, 31] ve şöyle dediler: “Bir de dediler ki: “Ona (açıktan göreceğimiz) bir melek indirilse ya!” [Enam, 8] ve şöyle dediler: ‘İnkar edenler, “Kur’an ona bir defada toptan indirilseydi ya!’ dediler.” 
[Furkan, 32] ve bunun gibi Allah’a |J| söylenmeyecek sözler söyler ve önerilerde bulunurlar. 
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102 - Onlar, resullerin yolundan gidenleri ihlassız 
olmakla ve dünya metamı talep etmekle itham ederler. Ancak Allah % onlara şöyle cevap vermiştir: 

“Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam O’na yalvaranları kovma! Onların hesabından sana bir sorumluluk; senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur ki; bunları kovup da zalimlerden olasın!” [Enam, 52] 

103 - Melekleri inkar ederler. 

104 - Resulleri inkar ederler. 

105 - Kitapları inkar ederler. 

106 - Allah’tan % gelen şeylerden yüz çevirirler. 

107 - Ahireti inkar ederler. 

108 - (Kıyamet gününde) Allah % ile buluşmayı inkar 
ederler. 

109 - Peygamberlerin Ahiret günüyle ilgili 

bildirdiklerinin bazılarını inkar ederler. Allah % onlar hakkında şöyle buyurmuştur: 

“İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve O’na kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir” [Kehf, 105] 

Yine onların inkar ettiği şeylerden birisi de; Allah’ın % şu ayetidir: 
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“Ceza gününün malikidir.” [Fatiha, 4] 

“Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün (kıyamet) gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın.” [Bakara, 254] 

“Ancak bilerek hakka şahitlik edenler bunun dışındadır.” [Zuhruf, 86] 

110- Kendilerine hakkı ve adaleti emreden kimseleri öldürürler. 

111- Cibte ve tağuta iman ederler. 

112 - Müşriklerin dinlerinin, Müslümanların 

dininden daha faziletli olduğunu söylerler. 

113 - Hakk’a batıl elbisesi giydirirler. 

114 - Hakkı bildikleri halde onu gizlerler. 

115 - Onlarm dalalete düşmelerinin temelindeki 
sebep, Allah % hakkında bilgisizce konuşmalarıdır. 

116 - Hayatları apaçık çelişkilerle doludur ve 
şaşkınlık içerisindedirler. Allah H onlar hakkında şöyle buyurmuştur: 

“Bilakis onlar, hak kendilerine gelince yalanladılar ve şimdi onlar şaşırmış bir haldedirler.” [Kaf, 5] 

117 - Vahyin bir kısmına iman ederler diğer kısmını 
ise inkar ederler. 
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118 - Resuller arasında ayırım yaparlar. 

119 - Bilgiye sahibi olmadıkları hususlarda tartışırlar. 

120 - Selefi Salihin’e açıkça muhalefet etmelerine 
rağmen onlara tabi olduklarını iddia ederler. 

121 - İman etmiş kimseleri Allah’ın yolundan 
alıkoyarlar. 

122 - Küfrü ve kafirleri severler . 27 

123 - Uğur veya uğursuzluk geldiği gibi batıl inançları 
(İyafe) vardır . 28 


27 Bu sıfatı, her dönemin cahiliye ehlinde bulabilirsiniz. Onların 
kafirleri, müşrikleri ve bidatçıları sevdiklerini ve onlarla dostluk kurduklarını, aynı zamanda muvahhid mü’minlerden nefret ettiklerini ve onlardan uzaklaştıklarını görürsünüz. 

Bu cahiliye vasfı gönümüzdeki cahiliye ehlinde iyice açığa çıktı. Bugün İslam ümmetinin haline bakanlar; Haçlıların ve Rafızilerin Arap yarımadasında hoş karşılanıp onlara ikram edildiğini ve rahat etmeleri ve güven içinde olmaları için çok çaba sarfedildiğini görecektir. Buna karşılık muvahhid Müslümanların kovulduğunu, hapsedildiğini, zelil kılındığını, evlerinin basıldığını ve ırzlarına tecavüz edildiğini de görecektir. 
Bu olaylar Arap yarımadasının kendisinde gerçekleşmektedir. 
Hatta İslam Devleti hariç tüm Arap ülkelerinde ve İslami olarak isimlenen tüm ülkelerde aynısı olmaktadır. İslam Devleti’nde dostluk Müslümanlara, düşmanlık ise kafirleredir. Orada Müslümanlar emin, ikram edilen ve izzet sahibidirler. Kafir ise zelil, hor ve kovulandır. Allah H orayı her türlü kötülüklerden muhafaza etsin. 

28 İyafe: Kuşların isimlerinden, seslerinden, uçuş yerlerinden 
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124 - Toprağa çizgiler çizerek (Et Tark) gelecek 
hakkında bilgi verirler . 29 

125 - Kuşlarm uçuş biçimlerini yorumlayarak uğur 
veya uğursuzluklara (Et Tiyere) inanırlar . 30 

ve kondukları yerlerden uğur veya uğursuzluk beklemektir. 
Örneğin kuşun sağ tarafa uçmasını uğur sayarlar ve sola tarafa uçmasını da uğursuzluk sayarlar. Örneğin, kartal kuşunu gördüklerinde bunun azabı ifade ettiğini söylerler. Yahut karga gördüklerinde bunun ayrılığı ifade ettiğini, Hüdhüd kuşu ise doğru yolu ifade ettiğini söylerler. 

29 Et Tark: gaib olan bilgilere ulaşmak için yere çizilen çizgilerdir. 
Cahiliye insanları, remmal (falcı, hokkabaz) kimselere gider ve onlardan yolculukları veya ticaretleri konusunda bilgi talep ederlerdi. Bu falcılar yere hızlıca ve saymadan bolca çizgiler çizerlerdi. Daha sonra bunları ikişer ikişer silmeye başlarlardı. 
Eğer en son kalan çizgi tek olsaydı bunu uğursuz sayarlar ve yapacakları işlerden vazgeçerlerdi. Eğer en son iki çizgi kalsaydı bunu uğura alamet sayarlar ve hedefledikleri işlerine devam ederlerdi. ‘Tark’m kısımlarından biri de kadınlar tarafından taş veya boncukların havaya atılmasıdır. Örneğin bir kadın taşları havaya atar, yerde kalanın tek veya çift olmasına göre aynı hükme varırdı. Tüm bunlar sihrin çeşitlerindendir. 

Bugün sihir ve kehanet, Tark’m değişik tarzlarıyla günümüzde yapılmaktadır. Taşlar, yapraklar, kalemler veya fincanları okumak gibi... Tüm bunlar şeytanın vehimleridir. 

30 Et-Tiyere veya Et Tetayyur: herhangi bir şey ile uğursuzluğa 
inanmaktır. Arapların Et Teşaum’u Tetayyur olarak isimlendirmelerinin sebebi; yapmak istedikleri bir şeyi yapmadan önce herhangi bir kuşun yuvasına gelip onu uçurtmalarıydı. Eğer kuş sağ tarafa uçsaydı hedefledikleri işlerini yaparlardı. Eğer sol tarafa uçsaydı hedefledikleri işten vazgeçerlerdi. Daha sonra bunu sadece kuşlarla değil uğursuz 
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126-Kehanete inanırlar. 31 


sayabilecekleri herşeye genişlettiler. Bazen bir hareket, bir söz, bir duruş, bir şahıs, bir gün veya bir ay ile bunu yaptılar. 
Ve bunlarla hedefledikleri şeylerden vazgeçerlerdi. Bunların hepsi, Allah’ın nehyettiği Tiyere çeşitlerindendir. Allah Resulü H şöyle buyurdu: “Tiyere şirktir, tiyere şirktir, tiyere şirktir.” 
[Hadisi Sünen sahipleri rivayet etmiş ve sahih bir hadistir.] 
ve şöyle buyurmaktadır: “hastalık bulaşması ve uğursuzluk yoktur. Güzel sözü işitmek benim hoşuma gider.” [Muttefekun Aleyh] 

Muvahhid Müslümanm Allah’a tevekkül etmeksi gerekir. 
Yapacağı veya vazgeçeceği herhangi bir işini uğur veya uğursuz saydığı bir şeye göre yapmaması gerekir. Ve şöyle desin: “Allah’ım senin kuşundan başka kuş yoktur. Senin hayrından başka hayır yoktur. Senden başka ilah yoktur.” 

31 Kehanet: Gaybı bildiğini iddia etmektir. İlerde gelecek ve 
olacak şeyleri haber vermek, kaybolan bir eşyanın nerede olduğunu haber vermek gibi... Bunu da semadan haber çalan cinni şeytanları istihdam etmekle yaparlar. Bu duyduklarını kahinin kulağına fısıldarlar. Kahin, buna yüz yalanı ilave ederek söyler. Kahine; Arraf, Rammal veya Fettah da denilir. 
Hangi isimle anılırsa anılsın o kafir ve tağuttur. 

Kehanet, sihir ve arraflık çarşısı, özellikle İslami olarak isimlendirilen ülkelerdeki revacına devam etmektedir. Bir Müslüman, onların yanlarına gitmekten ve iddia ettikleri şeylerde onları tasdik etmekten sakınsın. Allah Resulü §§> şöyle buyuruyor: “Kim bir Arrafa gider de ona bir şey sorarsa onun kırk günlük namazı kabul olunmaz.” [Müslim] ve şöyle buyurmaktadır: “Kim bir kahine veya Arrafa gider de söylediklerini tasdik ederse, Muhammed’e j| indirileni inkar etmiştir.” [Ahmed bin Hanbel ve diğerleri bunu rivayet etmiştir ve hadis hasendir.] 


48 


ŞEYH MUHAMMED BİN ABDULVEHHAB 


127-Tağuta muhakeme olurlar. 32 


32 Tağut: Kulun ibadet ederek, tabi olarak veya itaat ederek 
haddini aştığı herşeydir. Her kavmin tağutu Allah ve Resulü dışında yanında muhakeme olunan herkestir. [İ’lamu’l Muvakkiin Li İbn-i Kayyım] 

Tağut üç kısımdır: Hüküm tağutu, ibadet tağutu, tabi olma ve itaat etme tağutu. [Ed-Dureru’s Seniyye] Hüküm tağutu: İnsanlar arasında cahiliye hükümleriyle hükmetmesi için kendi nefsini buna atayan veya insanların onu bu iş için atadığı kimsedir. 

Eğer onların arasında Allah’ın indirdikleriyle hükmetmezse; örneğin beşeri kanunlarla, aşiret örfüyle veya toplumu taklid ederek hükmederse o Allah’ın dininden çıkmış ve tağut olmuş olur. Allah U şöyle buyuruyor: “Kim Allah’ın indirdikleriyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridirler.” [Maide, 
44] Tağutun hükmüne başvuran davalı ve davacının herbiri kafirdir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: “Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.” [Nisa, 65] Allah H onların imanlarının olmadığını söylemektedir. Çünkü onlar Allah’ın şeriatiyle aralarında hükmetmemişlerdir. Nitekim tağuta muhakemeye başvuranların, buna niyet edenlerin veya bunu isteyenlerin de imanlarının olmadığını beyan etmektedir. Allah |J| şöyle buyurmaktadır: “Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağut’a küfretmeleri kendilerine emrolunduğu halde, Tağut’un önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor.” [Nisa, 60] 

Tağutları ve etbalarmı tekfir etmek, onlara buğzedip onlara düşmanlık etmek tevhid ehlinin en önemli özelliklerindendir. 
Tağutlara muhakeme olmak eski dönem cahiliye ehlinin gerekli 
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128-İki bayram arasında evlenmeyi kerih görürler. 33 
Allah en iyisini bilendir. 

Allah’ım; Muhammed’e f§|, ehline ve sahabesine rahmet et ve onlara selamet ver. 

kkk 

Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab’m sözü bitti. 

(Allah O’na Rahmet etsin ve O’nu ferah cennetlerine koysun.) 


olan alametlerindendir. Bu, muasır cahiliye toplumunun da en önemli özelliklerindendir. Bununla, belalar yaygınlaştı ve yayıldı. İslam Devleti hariç, tağutun hükümleriyle muhakeme olunmayan İslami olarak isimlenen hiçbir ülkeyi bilmiyoruz. 
Çünkü İslam Devleti yeryüzünün tüm tağutlarmı tekfir etmiş ve yeryüzünde Allah’ın şeriatiyle hükmetmiştir. Allah |J| onun gölgesini muvahhidlerin üzerine uzatsın 
33 Bu da aylarla uğursuzluk kısmmdandır. Cahiliye toplumu 
insanları garip kuruntulardan ötürü Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarında evlenmeyi kerih görürler. Allah Resulü H buna muhalefet edip umre veya hac için ihrama girdiği zaman hariç, ümmetine tüm vakitlerde evlenmenin caizliğini meşrulaştırmak ve ayrıca evliliğin olumlu veya olumsuz geçme konusunda günlerin ve ayların bir etkisinin olmadığını bildirmek için Aişe annemizle t#. Şevval ayında evlenmiştir. Tüm bunlar ancak ve ancak Allah’ın H elindedir. 
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Alemlerin Rabbine hamdolsun. 


Himmet Ofisi 
İslam Devleti 

Hidayet Kitabı ve Yardımcı Kılıcı 
İslam Devleti Matbaaları 
Rebiülevvel, 1437 h. 
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NOTLAR 



İslam'ın Cahiliye Ehline 

Muhalefet Ettiği 

EN MÜHİM 
MESELELER 

Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab m şöyle demiştir: 

Bu risalede zikredeceğimiz özellikler, Ehli Kitap, ümmiler ve cahiliye devri halkına ait olan özellikler olup Rasulullah # bu özelliklerin tümünde onlara muhalefet etmiştir. Dolayısıyla bahsedilen özellikleri her Müslümanın bilmesi gerekir. 

Zıt kendi zıddının güzelliğini ortaya çıkarır. 

Eşyalar zıtlarıyla açığa çıkar. 

Cahiliye Devrinin özelliklerinin en önemlisi ve en tehlikelisi Rasulullah'ın H getirmiş olduklarına karşı kalpte imanın bulunmamasıdır. Eğer kişinin kalbindeki bu imanın bulunmayışına bir de cahiliyye halkının sahip olduğu özellikler de eklenirse Allah'ın H bildirmiş olduğu hüsran gerçekleşmiş olur: 

"Batıla inanıp Allah'ı inkâr edenler var ya! 

İşte ziyana uğrayacak olanlar onlardır." 

[Ankebut, 52] 

ci.ıTVa 

d-A-fi-ll 


İslam Devleti Himmet Ofisi 


